İlçemizde  Kaymakamlık  ve  Belediye organizesi  ile  hanımlar.  300  kişilik  ev  yemeklerinden  oluşan kumanyayı  Cizre'de  operasy onlara  katılan polis  ve  askere  gönderdi. 

Güvenlik  güçlerinin  bölücü  terör  örgü¬ 


tüyle  sürdürdüğü  mücadeleye,.  Taşova  İ4  hanımlar,  evlerinde  yaptıkları  pasta  ve  böreklerle  destek  verdi.  Hanımlar  evlerinde  hazırladıkları  pasta,  börek, kekr  yaparak  dolma, helva  gibi  ev  yiyeceklerden  oluşan  yaklaşık 
300  kişilik  yiyecek  kumanyalarını  Cizre'deki 


askeri  birliğe  teslim  edilmek  üzere  Taşova PTT  kargosuna  teslim etti. 

12  Şubat  2016 
günü  Taşovalı  hanımlar,  Güneydoğuda  terör  örgütü  ile  mücadele  eden  güvenlik  güçlerinin  unutul  m  ad  iğ  ıııı. 
Nene  Hatunlar  gibi sevgimizi  katarak  hazırladığımız  bu  yiyecekler  ile  onları  her daim  hatırımızda  tuttuklarım,  onlarla  beraber  olduklarını  dile getirdiler.  Koliler  Öğretmene  vi  yemekhanesinde  hazırlandı. 

İlçemiz  Kaymakamı  Kudret  Kurnaz; 


"Güneydoğuda  hu  vatanı  bölmeye  çalışan terör  örgütü  ile  mücadele  eden  askerimizi  unutmadığımızı,  onları her  daim  hatırımızda tuttuğumuzu,  onlarla beraber  olduğumuzu bir  nebze  hatırlatabilmek  için  sembolik  bir organizasyon  yaptık. 
Umarım  oradakilere evlerini  ve  annelerinin mutfak  lezzetlerini  bir nebzede  olsa  hatırlatacak  bir  organizasyon,  Asker  ve  polislerimizin  Allah  yar  ve  yardımcısı  olsun  diyorum. 
Bu  terör  belasından milletimizi  vatanımızı tez  zamanda  kurtarsın, diyorum.  Duam,  temennim,  dileğim  bu- 


dur.  O  hainlerin,  o kalleşlerin  kurşunlarından  milletimizin duaları  ile  kurtuluyorlar.  Asker  ve  pollslerimlze  selam,  sevgilerimiz,  gönderiyorum."  Dedi. 

İlçemiz  Belediye Başkanı  Bayram  Özlü  rk;  "Taşova  Kaymakamlığı  ve  Belediyemiz olarak  Türkiye'nin farklı  bölgelerinden gelen  ve  terörle  mücadele  eden  asker  ve  polislerimize  manevi  destek  olsun  diye  böyle  bir kumanya  hazırladı  hanım  kardeşlerimiz.  Hanım  kardeşlerimizin yaptığı  bu  ürünleri kendilerine  gönderiyo¬ 


ruz.  Cenab-ı  Allah  (cc) orada  düşmana  karşı mücadele  eden  asker ve  polis  kardeşlerimize güç  kuvvet  versin.  Bizler  de  tıpkı  Cumhuriyet devrinde  Nene  Hatunların  yaptığı  gibi  7  düvele  kaışt  mücadele  eden  halka  bayanların evlerde  yaptığı  el  emekleri  ile  destek  veriyoruz.  Bugün  de  biz- 


ter  ve  hanım  kardeşlerimizin  elleri  İle  hazırladığı  kumanyaları sembolik  olarak  göstermiş  ve  göndermiş  oluyoruz."  Dedi. 

Hazırlanan  kumanya  kolileri.  Kaymakam  Kudret  Kurnaz  ve Belediye  Başkanı  Bayram  Öztürk'ün  nezaretinde  PTT'ye  teslim edildi. 
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CHP  ilçe  Başkam  Ömer  Özalp gündeme  dair  demeç  verdi 


Cumhuriyet  Halk 
Partisi  İlçe  Başkam Ömer  Özalp,  gündeme dair  konularda  gazetemize  bi  r  beyanat  verdi.  Gazetemize  verdiği beyanatta: 

"ARP  il  başkanla - nnın  tüm  Türkiye'de talimatla  yaptıkları  suç duyurusu  ve  açıklamaları,  bir  kez  daha  göstermiştir  ki,  ftecepTayyip  Erdoğan  seçimle gelmesine  ve  tarafsız olma  şartına  rağmen Türkiye'nin  değil,  AKP-I ilerin  cumhurbaşkanı olmuştur.  Maalesef Cumhurbaşkanı,  Türkiye'nin  cumhurbaşkanı  olmayı  başaramamış,  AKP  örgütleriyle kol  kola  girmiş  ve  geri kalan  herkesi  hiçe  saymıştır.  ülkemizin  binlerce  meselesi  varken İktidar  partisi  olma sorumluluğundan  çıkmıştır.  Konuyu  Bayın Genel  Başkanımızın ifadelerinde  suç  unsuru  bulma  umuduyla kendi  düşüncelerini İfade  edememiş  ve  edemeyen,  demokrasi  1- le  ilgili  sadece  kendilerine  verilen  talimatla demokrasi  tanımı  yapan  AKP  yönetimi; kendilerine  verilen  gö¬ 


revi  layıkıyla  yapmış olmanın  mutluluğu  içerisinde  Türkiye  genelinde  adliye  sarayları önlerinde  şovlarına  devam  eîmekted  i  rler. 

Açıklamalarında 
;  "Bugün  buraya  arkadaşlarımızla  beraber CHP  Genel  Başkanı  Kılıçdaroğlu'nun  Cumhurbaşkanımıza  söylediği  kırıcı  ve  hakaret edici  cümleleri  kınamak  ve  suç  duyurusunda  bulunmak  için  geldik.  Kemal  Kılıçdarcğlu'nu  bu  yüzden  kınıyoruz.1"  sözleri  yerinde  olmayan  sözlerdir.  Yine  AKP  yönetimi  bilmesi  gerekir  ki; Bayın  Genel  Başkam¬ ın  izin  yaklaşık  üç  hafta önce  yaptığı  kurultay ve  g  ru  p  toplantısındaki suç  duyurunuza  sebep konuşması.  Anayasa'  n  m  maddelerini  referans  göstererek Cumhurbaşkanımızın tarafsızlığı  ve  herkesin Cumhurbaşkanı  olacağına  ait  vermiş  olduğu ve  tutmadığı  söze,  içtiği  anda  istinaden  sarf ettiği  sözlerdir.  Fakat talimatla  bir  anda,  tarafınıza  verilen  görevle adliye  önlerinde  şov yapma  girişimleriniz kamuoyunda  itibar görmediği  gibi  tarih  önünde  de  sîzleri  kötüolarak  hatırlatacaktır. 

AKP  yöneticileri¬ nin  gündemi  üç  hafta geriden  takip  etmek yerine,  iktidar  partisi olma  sorumluğunda hareket  etmelerini  isterdik.  AKP  yöneticilerini;  Daha  önceki  za¬ 


manlarda  kutsal  dinimize  ve  Kutsal  kitabımız  Kur-an'a  Bakarama  kara  diye  hakaret eden  Egemen  Bağışa suç  duyurusunda  bulunurken  görmek  isterdik.  Ankara  parsel  parsel  satılıyor  dendiği  z~ aman  bu  bize  yakışmaz,  iftirası  bile  kötü, adı  şaibeye  karışanlardan  hesap  sorulmak derlerken  görmek  isterdik.  -Bayın  Cumhurbaşkanı  Tayyip  Erdoğan'a  peygamberlik özellikleri  yükleyenlere  karşı  suç  duyurusunda  bulunurken görmek  isterdik. 
Memleket  sokakları hendek  hendek  kazılırken  karşı  durarak,  şimdi  kandırıldık  demek yerine,  tehlikeyi  o  gün görmelerini  ve  memleketimizin  sokakları PKK  terörüne  bırakılırken  tepki  vermelerini  görmek  İsterdik. 
Ülkemizin  son  günlerdeki  durumuna  ve  her gün  vatan  evlatları toprağa  düşerken,  iktidar  partisi  olma  sorumluluğunda  hareket etmelerini  beklerdik. 
Uzaktan  talimatla,  3 
hafta  gecikmeli,  son derece  samimiyetsiz ve  mesnetsiz  bir  hal  olduğu  her  şekliyle  belli olan  'suç  duyurusu' bulunma  girişimlerinin şova  yönelik  olduğu kamuoyu  tarafından görülmektedir.  Bilinmelidir  ki,  bu  ve  benzeri  girişimler  tarih  önünde  hafızalardan silinecek  ve  Türk  siyasi tarihinin  karanlık  say¬ 


falarında  kötü  olarak anılacaktır.  Bu  ve  benzeri  girişimleri  kınıyoruz.  Anlaşılan  o  ki AKP'liler  de  diktatörün kim  olduğunu  bilmekte,  onun  için  genel başkanırmzın  açıklamasından  bu  denli rahatsızlık  duymaktadır.  Görülen  odur  ki bugüne  kadar  hiçbir eylemde  bulunmayan 
AKP  örgütlerinin  bu sessizliği  ve  genel başkanımızın  açıklamalarını  kabullenmeleri,  birisini  rahatsız  etmiş.  Suç  duyurusu  bulunmaları  hakkında talimat  bir  yerden  mi bilemem  ama  nereden geldiyse  AKP'liler,  talimatla  mecburen  bu eylem  içine  girmişlerdir.  Çok  açıktır  ki, tüm  ülkeye  uygulanan baskıdan  onlar  da  nasiplerini  almış,  bu  açıklamaları  yapmak  zorunda  kalmışlardır.  Genel  Başkan  imiz  Kemal Kıhçdaroğlu'nun  açıklamalarını  hakaret  sayıp  suç  duyurusunda bulunurken  kendileri¬ nin  de  ay  m  sözleri  genel  başkanımıza  karşı kullanmış  olmaları, 
AKP  deki  kafa  karışıklığım  açıkça  göstermektedir.  Bu  sözler  eğer hakaret  ve  suç  teşkil  ediyorsa,  suç  duyurusunda  bulunurken  kendileri  de  suç  işlemiş  oldular.  Bu  trajikomik du  ru  m  u  da  tüm  hemşerilerimizin  ve  Türkiye'nin  dikkatine  sunuyorum  .  Kamuoyuna saygıyla  duyurulur." 


ilçemizde  2015  yılında  174 


çift  dünyaevine  girdi 

Taşova  İlçe  Nüfus  Müdürü  Vahap  Yılmaz,  20  İS  yılında  ilçede  174  çEftin  evlendiğini,  33  çiftin  boşandığını  söyledi. 

Yılmaz,  yaptığı açıklamada,  2014  yılına  göre  2015  yılında gerçekleşen  evlilikler¬ de  düşüşle  beraber  boşanmalarda  azalma  olduğunu  belirtti. 

İlçede  2014  yılında  210,  2015  yılında 
174  çiftin  evlendiğini 
belirten  Yılmaz,  "Buna 

İlçemizin  tek  asma  köprüsü bakıma  alındı 


rağmen  2014  yılında  yılında  269  doğum, 44,  2015  yılmda  İse  33  107  ölüm  meydana 

çift  ma  hkeme  karan  ile  geld  i "  dedi, boşandı.  Ayrıca  20  İS 


rak  iki  köprü  arasına  Ekim  2003 'de  yeniden yapılarak  Boğaz  köprüsü  görünümü  verilmişti. 

Yaya  geçişine  açık olan  120  metre  uzunluğundaki  köprü  Devlet  Su  İşlerinin  ırmak ıslahı  çerçevesinde  belediye  tarafından  bakıma  alındı.  Yaya  köprü 


zemininde  kış  mevsiminde  sıkıntı  oluşturan plastik  taban  malzemesi  kaldırılarak  demir sac  döşendi. 

Demir  akşamın boyama  ve  ışıklandırma  işlemlerinin  bir an  önce  yapılarak  estetik  görünüme  kavuşmasını  bekliyoruz. 


bayramında  dönemin belediye  başkanı  Nihat Yıldırım  tarafından yaptırılan  ve  Yeni  mahalle  ile  Cumhuriyet mahallesini  birbirine bağlayan  Asma  köprü Özgür  Özdemir  zamanında  yıkılarak  karayolu  köprüsü  yapılmış, yeri  aşağıya  kaydın  la-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Emniyetten  motorsiklet sürücülerine  önemli  uyarı 

P 


) 


İlçemiz  Emniyet 
Müdürü  İlhan  Sönmez motosiklet  sürücülerini 


dikkat  olmaya  ve  eksik evrakları  m  tamamlamaları  konusunda  uyardı. 


Motosiklet  kullanırken  en  önemli  şart  kask takmaktır  diyen  Sönmez; "■Bildiğimiz  gibi  motosiklet,  4  tekerlekli  bir  araca göre  daha  çok  dikkat  ve  özen  gerektiren  bir  araçtır. 
Bundan  dolayı  sürüş  kurallarını  dikkatle  uygulamanızı  önemle  belirtiyoruz.  Motosiklette  olmazsa  olmaz  en  önemli şey  motosiklet  kaskıdır. 
Motosiklet  kaskım  şüphesiz  taktığınızı  düşünüyoruz.  Motosiklet  kullanırken  en  önemli  bu  şartın yerine  getiri  İmesi  gerek¬ 


mektedir.  Ayrıca  İlçemiz genelinde  bulunan  motosiklet  ve  motorlu  bisiklet kullanıcıların  ilçemiz  Emniyet  Müdürlüğü,  Trafik Tescil  Bürosuna  13  Şubat İ01G  Cuma  gününe  kadar müracaat  ederek  tescil plakalarım  çıkartmaları gerekir.  Belirtilen  tarihe kadar  tescillerini  yaptırmayan  motosiklet  ve  motorlu  bisikletler  trafiğe  açık  alanlarda  görüldüğü takdirde  trafikten  men  ed  ilecek  olup  gerekii  cezai işlem  uygulanacaktır"  dedi. 


Mercimek  köyünde Halkevi  inşaatı  başladı 


ilçemize  bağlı  Mercimek  köyünün  İstanbul'da  faaliyet  gösteren derneği  ile  Muhtarlığının öncülüğünde  başlatılan Mercimek  köyü  Halk  evi inşaatı  start  aldı. 

Dernekçilik;  dayanışma,  kaynaşma,  ve  birlikteliğin  temel  unsuru  olarafc  gönüllüler,  fedakarlar,  cefakârlar  ve  sevdalıların  birlikte  hareket  «- derek  gurbet  ellerde  büyük  metropol  kentlerde bulunduğu  çevresine  ve yakınlarına  hizmet  etme 


aracıdır.  Bu  vesileyle  yıllar  önce  İstanbul'da  Mercimek  köyünün  gönül  erleri  tarafından  kurulan  ve bir  bayrak  yarışı  anlayışı ile  yıllar  boyu  köy  halkına hizmet  etme  yarışma  giren  yönetim,  uzun  istişareler  sonucu  Halk  evi inşaatını  başlattı. 

Dernekçilik;  sosyal etkinliklerle  halkın  bütünleşmesini  sağlamak  ve bu  çalışmalar  neticesinde halkın  dayanışmasını  ve aslım  neslini,  ananelerini unutturmayacak  birlik¬ 


teliğe  vesile  olmaktır. 
Mercimek  köyü  demeği kurulduğundan  beri  Amasya  dernekleri  arasında  her  zaman  takdire  şayan  çalışmalarıyla  ve  etkinliklerde  tek  yürek  olmasını  bilen  demekler  arasında  önde  gelen  dernek  olma  özelliğini  koruyor. 

Geçmiş  yöneticilerin  bu  çalışmalarının  devamı  olarak  yeniden  görevi  devir  alan  M. Akif  Gülal  ve  yanındaki  Mercimek sevdalılarıyla  birlikte,  İstanbul'da  Mercimek  köyü demeğine  dernek  lokalini kazandırmış  ve  çok  sayıda  hayır  İşleriyle  beraber son  dönemde  okumakta zorluk  çeken  üniversite öğrencilerine  burs  veriliyor. 

Mercimek  köyü demek  yönetimi  dar  gelirli  vatandaşları  ve  hasta olan  hemşehrilerini  ziyaret  ederek  gönüllerini  a- 


lirken,  son  olarak  Mercimek  köyü  dernek  yönetimi  öncülüğünde  köyde eksikliği  hissedilen  Halk evi  projesini  köy  halkına ve  Muhtarlığa  sunarak, ortak  hareket  neticesinde köyün  ortasındaki  Temiz ailesine  ait  olan  arsayı satın  alarak  köy  Halk  evini  yapmaya  karar  verdiler.  Tapu  alınarak  köy muhtarlığına  verilmiş, bina  projesi  için  İlçemiz kaymakamlığı  ve  Amasya Valiliği  ziyaret  edilerek destek  sözü  aldılar.  Projenin  Amasya  İl  Özel  idareye  verilmesiyle  birlikte 
20  gün  içerisinde  ruhsat 
çıkartılıp,  bina  ruhsatının ilçemiz  kaymakamına verilmesi  ve  İller  bankasına  gönderilmesiyle  birlikte  Valilik  ve  Kaymakamlığın  takibiyle  binanın  temeli  atılacak. 

Halk  evi  binasının Mercimek  köyüne  hayırlı olmasını  diliyoruz. 


Yılın  Türk  Halk  Müziği radyosu  Medya  FM 


Radyoculuk  sanatına  hizmet etmek,  başarılı  radyo  ve  program - larırıı  ve  prûgramülanm  ödüllendirmek  amacıyla  Fatih  Betedryosi  tarafından  dürt  yıldan  beri  düzenlenen u,4.  Sihirli  Mikrofon  Radyo  Ödülleri" törenle  sahiplerini  buldu.  Hemşehrimiz  Turan  Canük’in  Yönetim  Kurulu Başkam  olduğu  Medya  Frnf  "Yılın  En İyi  Türkü  Radyosu"  ödülüne  ikinci kez  layık  görüldü. 

Zorlu  Performans  Sanatları Merkezinde  tertip  edilen  gecede  hiî konuşma  yapan  Fatih  Belediye  Başkanı  Mustafa  Demir,  radyonun  11ü yıldır  hayatı  daha  anlamlı  kıldığını belirterek,  "Siz  değerli  radyocular, hayatımızın  her  anında  bükülesiniz. 
Aslında  bir  zamanlar  televizyon  ve kille  iletişim  araçları  yaygınlaşınca, papuçunuzun  dama  atılacağı  düşünülüyordu  ama  öylo  olmadı.  Zümrüd-ü  Anka  kuşu  gibi  küllerinizden yeniden  doğdunuz.  Benjsmln  Buttan  gibisiniz.  Gun  geçtikçe  daha  da gençleşiyorsunuz,  ağırlıklarınızdan kurtuluyorsunuz*  dedi.  Demi?,  töreni izlemek  üzere,  Türkiye'nin  birçok şehrinden  radyocunun  geldiğini  kay’ dederek,  "Bir  rekor  kırıldı.  3  milyon 
5 DO  binden  fazla  oy  kullanıldı "  diye 
konuştu. 

"■Sihirli  Mikrofon  Oh  ur  ÜdüluTıü  kazanan  Okan  Bayufgen'e ödülünü  Mustafa  Demir  takdim  etti. 
Bayülgen,  radyonun  bir  müzik  ku¬ 


tusu  olmadığına  dikkati  çekerek, "Radyo  insanlarlavar  olabilen  bir İletişim  aracı.  Bunu  biirüemiz  gerekiyor"  ifadelerini  kullandı.  Gecede "Sihirli  Mikrofon  Özel  Ödülümü, Geveze,  Bedirhan  Gökçe  ve  Afrikalı Ali  kazandı.  Ödülleri  takdim  eden TRT  Genel  Müdürü  Şenol  Gökar  kısa konuşabilmek  için  uzun  süre  düşünmek  gerektiğini  dile  getirerek:  rtHep tanımlamaya  çalıştığım  ytbır  radyocular  gerçekten  kahraman  kişilikli insanlar.  Onlar  görünmeden  sevdiler,  sevildiler.  Dolayısıyla  da  hir  0- layın  coşkusunu  kutlarken  Lvle  daha çûk  gösteriye  dönük  olanlar  Ccrtalıkta oklukları  halde  onlar  sessizce,  olayın kahramanı  oklukları  halde  sessizce uzaklaşmayı  bildiler.  O  yüzden  hepsini  kahraman  addediyorum."  dedi. 

Amasyamızm  ve  Elçemizin  gururu  dan  Medya  Fm'yl  Turan  Canik'in  şahsında  kutluyor,  başarılarının  devamını  diliyoruz. 


BİR  DOST 


Garip  olup  şu  alemi  gezerim Sözüne  güvenilen  bir  dost  bulamadım Kendi  dertlerimi,  öfkelerimi  yazarım Bir  dost  bulamadım  gün  akşam  oldu. 

Bilmem  amelimde,  bilmem  özümden Ah  ettikçe  kanlı  yaşlar  gelir  gözümden İki  elim  kalmaz  oldu,  ey  dost  dizimden Bir  dost  bulamadım  gün  akşam  oldu 

XkKXX:kXXXXXX]KXXXXXXXXXXXXXKXXXX 

Ana  kalbim  odlanır  söz  düşende  kavgadan Fes  değil  mi  ey  insanlar,  yeter  değil  mi? 

Ey  insanlar  döküldü  kan,  aktı  kan 

Fes  değil  miF  kara  toprak  su  içti  gözyaşından 

Yeter  değil  mİ  ey  insanlar 

Silahları  yaktılar  erişe  kalktı  Tütsüsü 

Dumanı  göğe  kalktı,  dumanı  her  ilde 

Her  köyde,  her  obada  kanat  saçsın 

Özü  dostu  olsun  her  ilde, 

Her  obada,  her  köyde  gerek  insan  insana 

2öhre  Soyal 


Genel  Kurul  ilanları: 

170 .00  TL 

Doğum,  teşekkür  ve  kutlama 

50.00  TL 

Zaytİ  ti  artları:  20,00  TL Tüzük  ilanı:  3CÛ  TL (Fiyatlara  KDV  Dahil  Değildir) 


Bozkurtların  acı 

**  *• 

$unu 


Aslen  ilçemiz  Hacı  bey köyünden  Hezayim  Bozkurt'un  kardeşi,  merhum  Süleyman  ve  Salih  Bozkurt  ile İsmail  Bozkurt1  un  ağabeyi Mümin  Ali  Bozkurt  (78]  vefat  etti. 

İsa  ve  Arif  Bozkurt'un babaları  Mümin  Ali  Bozkurt  B Şubat  2016  günü  Alman- 
^ajd^ıa^aünH^betmi^j- 


lupr  10  Şubat  Çarşamba  günü  Merkez  çarşı  camiinde öğle  namazı  sonrası  kılınan cenaze  namazmın  ardından Doğu  mahallesi  kabristanlığında  toprağa  verildi. 

Merhuma  Cenah- 1  Allah'tan  rahmet,  kederli  ailesi ve  yakınlarına  baş  sağlığı  dileriz. 


Yurtiçi  e  Aylık.  20.00.  İ  L Yurtiçi  ı '1  Aylık!  3S.00  TL Yurtdışı  6  Aylık:  3A  tUKO Yurtdışı  IV  Aylık:  M  ÜUHU Eş  Bandaj]  H  No: 

S.  Kurt  ad  Günaydın  -  StfBD-îîfcJHl 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Güiiu I  dağlan ıiâ  turnalar  düşüyor.  Alabildiğine  yükselme  yarışında olan  dumanlar  sevdaları  beraber  götürüyor.  Yüreğimde  sefere  çıkmış  ne varsa  beraberinde  sürüklüyor.  Yuruyoıum,  koşuyorum,  uçuyorum,  tanı yaklaşmış,  tam  yakalamış  oluyorum  kı  tutamıyorum.  Titriyorum,  ayaklanın tutuluyor,  elle  um  uyuşuyor,  gözlerim  görmez  oluyor,  mendllsiz,  yaşlı gözlerimle  dünü  günle  bütünleştirip  yürümeye  çalışıyorum. 

Artık  silmeyeceğim  gozya  starımı 

Ağlayan  gözlerim  değil,  yureğlmdir.* 

Lavların  yeryüzüne  ulaşma  vaktinin,  gözlerimdeki  damlaların kurumasına  faydası  yoktur.  Artık  ne  serinliğe,  ne  güneşe,  ne  de  zamanın nimetlerine  İhtiyacım  var.  Vaktin  teslim  aldığı  anlarda  bulutların  yeryüzüne indiği  ıslanışın  titreyişi  ndeyi  m. 

Türk  dünyasının  önde  gelen  şairlerinden  Bahtiyar  Vahapzade  84 
yaşında  Azerbaycan'ın  başkenti  Bakü'de  13  Şubat  2EH39  tarihinde  vefat  etti. 
Vefatı  üzerine  genel  yayın  yönetmenliğini  yaptığını  Kümbet  altında dergisinde  özel  sayı  yaptık.  "Bahtiyar  Vahapzade  Yu  regımd  i  ’  adlı  yazım okuduğunuz  cümlelerle  başlıyor. 

16  Ağustos  1925  tarihinde  Azerbaycan'ın  Şekı  şehrinde  doğdu.  îlk  ve 
orta  öğrenimini  Baku 'de  tamamladı. 1947  yılında  Baku  Devlet  Üniversitesi Filoloji  Bölümünde  mezun  olarak  aynı  bolümde  öğretim  üyesi  alarak  ders vermeye  başladı.  1964  yılında  tamamladığı  Samet  Vurgun'un  Hayat  ve Yaratıcılığı  isimli  monografisi  İle  filoloji  doktoru  unvanını  aldı.  1966  yılında Azerbaycan  İlimler  Akademisi  üyeliğine  seçildi.  1990  yılından  itibaren emekli  olana  kadar  üniversitede  ders  verdi.  Çok  sayıda  ilmi  kongrelere katılan,  seyahatler  yapan  Vahapzade,  Almanya'daki  Türk  işçileri  üzerinde araştırma  ve  incelemeler  yaptı.  Birçok  defa  Türkiye'ye  geldi.  Türkiye'den Baku'ya  giden  pek  çok  İlim  ve  sanat  heyetiyle  görüşüp,  bilgi  alışverişinde bulundu. 

Ülkemizde  1970'H  yıllardan  itibaren  tanınmaya  başladı.  Şiirleri  ve edebi  kişiliğiyle  ilgili  bilgiler,  dergilerde  yayımlandı.  Şiirlerinde;  vatan, millet;  aile,  tabiat,  dil,  hürriyet,  hasret  gibi  temaları,  güçlü  bir  şekilde anlatmıştır.  Zaman  zaman  aruz  veznini  kullanan  şalı  serbest  mısra denemeleri  de  yazmıştır. 

2092  yılı  son  günlerinde  benımde  ziyaret  ettiğim  Tenha  Mezar  şiirinin 
yazılı  olduğu  şehitlikte  yaşadığım  duygular  halen  anılarımda  taze  duruyor. 
Şiirin  İlk  kıtası; 

“rotun  kenarında  tenha  bir  mezar 

Üstü  nde  ne  adı,  ne  soyadı  var. 

Yolcu,  arabayı  durdur  bu  yerde. 

Bir  sat,  kimdir  yatan  tenha  kabirde? " 

Bahtiyar  Vaha  pzade'y e  göre;  şair  ve  şiir  vatan  sevgisinin,  millet aşkının  kot  bal  İnde  temsilcisi  olmalıdır,  Milli  kültürü,  sanat,  vatan  sevgisini, aile  sıcaklığını,  ana,  kardeş,  evlat  muhabbetini  en  güzel  ve  en  güçlü  olarak anlatmalıdır.  Şair  hak  ve  hakikat  yolunda  her  turlu  mücadeleyi  yapmalıdır. 
Şair,  bir  milletin  milli  ve  manevi  değerlerini  korumalı  ve  sevdirmesidir. 
Kendisini  yakından  tanıyanlardan  biri  de  benim,  2015,  doğumunun  190. 
yılıdır. 

Hocayı  saygı  ve  minnetle  anıyorum.  Bahtiyar  Vahapzade'ntn “Azerbaycan-  Türkiye"  şiiri  mn  ilk  dörtlüğünü  paylaşıyorum, 

İnamyoru  m  kİ  okuyucularım  şiirin  tamamını  okuyacaklardır. 

“  Bir  ananın  İki  oğlu, 

Bir  amalin  ıkl  golü. 

Oda  liu,  budaıriıy  _ 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TAŞOVA  HAVADİS 


16/02/2016 


Geçmişten  günümüze  hamamlarımız 


(tornalılar  dönemine uzanan  hamam  kelimesi Arapça  olup,  eski  Roma ‘d  a dalıa  çok  zevk  ve  eğlence amaçlı  kullanılmıştır.  Romalılarda  sınıf  farkı  ön  planda  olduğu  için  hamamlarda  asillerin  ve  kölelerin giriş  kapılan  ve  yıkanma yerleri  ayrı  aynidir 

Ecdadımızın  hamam ile  tanışması  Selçuklulardan  önceki  dönemlere  kadar  iniyor.  Boraboy  köyündeki  hamamın  Bizans 


döneminde  yapılan  bölgemizin  en  eski  hamamı  olduğu  bilinirken,  yine  Karsavul  köyündeki  uyuz  ve sedef  hastalıklarını  tedavi eden  ve  geçtiğimiz  yıllarda onarılan  hamam  Roma  dönemine  alt.  İlçemiz  Dörtyol (Kalekale)  köyündeki  hamam  Selçuklulardan  kaldığı  söyleniyor.  Esençay  ve Alpaslan  köylerimizdeki  tarihi  hamamlar  bilinçsiz  uygulamalar  nedeni  ile  tarihteki  yerini  alırken,  2003 


yılında  Tokat  Vakıflar  Bölge Müdürlüğünce  tadilatı yapılan  Sinanpaşa  hamamı tek  tarihi  hamamımız  olarak  ayakta  kalmayı  başarmış. 

1944  yılında  kurulan 
ilçemizin  ilk  hamamı  195İ yılında  hizmete  girmiş  ve 
51  yıl  sonra  yıkılmış  ve  ilçemiz  6  yıl  şiire  ile  hamamsız  kalmıştır.  2G4B  yılında hizmete  giren  Belediye  hamamı  Haşan  Hüseyin  Çelik'in  fedakar  çalışmaları  ile 


faaliyetini  halen  sürdürüyor.  Salı  günü  bayanlara tahsis  edilen  hamam  haftanın  diğer  günleri  erkeklere  saat  09.04-23.30 
saatleri  arası  hizmet  veriyor.  Müstecir  n.  Hüseyin Çelik  Al  m  uslu  olmasına rağmen  bir  çoğumuzdan daha  fazla  Taşovalı.  Ör Taşova'nın  hentbol  futbol maçlarım  kaçırmadığı  gibi, düğün,  nişan,  asker  uğurlama  gibi  tüm  etkinliklerinde yer  alıyor. 


İBN-İ  SİN  Aya  GÖRE HAMAMIN  YARARLI  ETKİ¬LERİ: 

1-  Uykuyu  düzenler  2- Delikleri  açar  3-  Deriyi  temizler  4-  Atılacak  zarariı maddeleri  atar  3-  Gereksiz maddelerin  olgunlaşmasını sağlar  6-  Yorgunluğu  bertaraf  eder?-  İshali  engeller S-  Zehirli  maddelerin  dışarı atılmasına  yardımcı  olur. 

BİR  ANEKDOT: 

Yıl  2004'tü  sanırım. 
Matbaa  malzemelerini  genellikle  Samsun  ve  Tokat'tan  temin  ettiğimiz  yıllar,  Bir  kardeşimizin  Çoru  m 'da  işi  var,  beraber  gidelim  dedi.  Matbaanın  kağıdı  azalmıştı,  "gidelim  aıtıa,  kağıt  azatmış  ben  de gitmişken  kağıt  alırım"  dedim.  "Tamam"  dedi.  Birlikte  Çorum  a  gittik.  O kendi  işini  hallederken,  ben Erka  kağıtçılık  firmasına girdim,  ilk  kez  tanışıyoruz. 
Nereli  olduğumu  sordu. 
"Taşovalıyım"  dedim.  Yüzüne  baktım,  küçümser  bir 


ifade  tarzı  gözümden  kaçmadı.  Taşova'ya  hiç  geldiniz  mi?  diye  sordum.  Yine küçümser  bir  ifade  tarzı  İle "evet  geidim  ama  beğenmedim"  dedi.  "Taşova  çok modern  bir  ilçç,  asansörlü modern  lokantamız  var  (O dönemki  BİRTAŞ  lokantası^  sadece  kendi  ürünlerinin  saüi  masına  izin  verilen  İstikbal,  Bellona,  Yataş  ve  İpek  mobilyanın geniş  ve  modern  mağazaları,  TY'de  reklamı  yayınlanan  bir  ürün  2  gün  sonra Taşovamıza  gelir,  33  yıldır bu  ilçede  gazete  yayınlanıyor  gibi  bir  çok  yeniliklerden"  bahsettim.  Banar "Sözün  bitti  mi"  diye  sordu ve  başlattı  anlatmaya; "Sen  hangi  modernlikten dem  vuruyorsun.  Kardeşimin  tayini  Taşova  İş  bankasına  çıktı,  geldik,  15  bin nüfuslu  bir  ilçede  hamam olmaz  mı?" diye  sordu.  Sözün  bittiği  yer,  öylece  kalakaldım. 

Ahmet  Günaydın 


Önceki  dönem  Belediye  Başkamı 


Yeşilırmak  İlkokulundan 


Özgür  Ozdemir’den  MYO’no  kitap  bağışı 


İlçemiz  eski  belediye başkanı  ve  Kızılay  şube başkanı  Özgür  Özdemir Taşova  Yüksel  Akın  Meslek  Yüksek  Okuluna  kitap bağışında  bulundu. 

Yaklaşık  olarak  kırk yıldır  kitap  biriktirdiğini ve  bu  süre  içerisinde  tahminen  kırk  beş  bin  kitap biriktirdiğini  ve  bunların on  beş  bin  kadarını  bağış-Ead  ı  ğ  ı  ve  şu  a  n  kitapl  tğ  ı  nda otuz  bin  civarında  kitap bulunduğunu  söyleyen Özdemir;  "Aslında  baktığımızda  kitap  bir  hayattır  tabii  ki,  kitapları  in¬ 


sanlar  ancak  okuyup  yazdığı,  üzerinde  çalıştığı  zaman  ve  ilmini  yaptığı  zaman  daha  kıymetini  bilir. 
Hem  ülkemizde  hem dünyada  okuma  oram  teknolojinin  gelişmesi  ile  birlikte  düşmeye  başladı.  İnsanlar  tozlu  raflara  arşivlere  girmediği  sürece  bilim  adamı  olamıyor.  Teknolojinin  içinden  bir  bilgiyi  almakla  olmuyor.  Teknoloji  profesörleri  ile  arşivden  yetişmiş  profesörler  çok  farklı.  İnsanımızın  her  ne  olursa  olsun kitap  okumaları  gerekir. 


Her  insan  boş  duracağına gazete,  kitap  ve  dergi  okumalı.  Kültür  para  kazanmak  için  değil  hayatımızın her  anında  lazım.  Kültürsüz  bir  milletin,  devletin  ayakta  kalması mümkün  değildir.  Keşke kitaplarımın  hepsini  bağışlamak  istiyorum  ama diğer  taraftan  da  kitaplarımdan  ayrılmak  istemiyorum  ben  bir  kitap  aşığıyım.  Ben  yine  kitap  bağışlamaya  devam  edeceğim  diğer  vatandaşlarımız birer  İkişer  kitap  bağışlarsalar  okul  kitaplıklarımız 


daha  da  zenginleşir,  okuduğu  kitaptan  bir  bilgi  öğrenen  kişinin  Allah  razı  olsun  demesi  bizim  için yeter"  dedi. 

Taşova  MYO  Müdürü Yard.  Doç.  Dr.  M. Burak Bilgin;  “Eski  okul  müdürlüğü,  üç  dönem  belediye  başkanlığı  ve  halen Kızılay  ilçe  başkanlığı  görevini  yürüten  eğitim  gönüllüsü  ve  okulumuzun kurulma  aşamasında  büyük  emekleri  olan  Özgür Özdemir  okulumuza  hatırı sayılır  bir  miktarda  kitap bağışında  bulundu.  Eğitime  katkısını  devam  ettiren  ve  okulumuza  kitap bağışında  bulunarak  bizleri  çok  mutlu  etti.  Bağışlanan  kitapları  teslim aldık  ve  kütüphane  dokümantasyon  daire  başkanlığımız  tarafından  kayıtları  yapılmakta.  Öğrencilerimiz  bu  kitapları  okuyarak  bilgi  dağarcıklarını ve  bilgi  hâzinelerini  geliştirecek,  çok  güzel  eserler  kazandık.  Kendisine  bu örnek  davranışı  için  okul olarak  teşekkür  ediyor  bu tür  hizmetlerde  bulunmak isteyenlere  örnek  olmasını  temenni  ediyorum" dedi. 


bir  ilk 


1944  yılında  İlçemizin 
kuruluşu  ile  ilkokulu  olan Yeşil  ırmak  İlkokulu  Amasya'da  bir  ilki  gerçekleştirdi. 

430  öğrencinin  öğrenim  gördüğü  Yeşîlırmak ilkokulunda  tüm  sınıflar  tekli koltuk  sistem  i  ne  geçti. 

Okul  aile  birliği  Başkam Mustafa  Tümer  "Geçtiğimiz yıl  başlattığımız  kampanyada anneler  günü  etkinliğinde  ve düzenlediğimiz  kermeslerde elde  ettiğimiz  gelirleri  ve 


öğrenci  velilerimizin  katkıları ile  35  bin  lira  bütçe  ile okulumuzun  tüm  sınıflarını teldi  koltuklu  özel  öğrenci masalarına  kavuşturduk.. 

Ayrıca  2  stnıf  yaptıran Belediye  Başkam  Bayram Öztürk,  Okulumuz  mezunu Ömer  Kuru,  Dr.  Sevim  Dkur Altın,  özellikte  öğrencilerimizin  annelerine  ve  ilçe Milli  Eğitim  Müdürlüğüne  ve emeği  geçen  herkese teşekkür  ediyorum  "dedi. 
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Beşiktaş’ı  elimizden 


Taşovaspor O 


hakem  kurtardı 


Erkekler  Hentbol  Sü-  taşa  karşı  6-4  üstünlük 


per  Liginin  İS.  hafta  karşılaşması  Beşiktaş'ın  Avrupa  Kupalarındaki  maçı 
nedeniyle  S  Şubat  2016 
Sah  günü  oynandı.  İlçemiz spor  salonunda  saat 17.00  de  haşlayan  maça seyirci  yoğun  bir  ilgi  gösterdi.  Maçın  ilk  yarısında takımımızın  şanssızlığı nedeniyle  ilk  yarıyı  21-14 mağlup  bitirdik. 

Maçın  ikinci  yansında salonda  fırtına  gibi  esen Taşova  Hentbol  Spor,  ikinci  yarının  ilk  On  dakikasında  7-2,  ikinci  yarının 
50.  dakikasına  kadar  geçen  10  dakikada  Beşik- 


sağladi.  46.  dakikada  25- 
26  beraberliğe  ulaşan  takımımız  baş  döndürücü  oy ununu  55,  dakikaya  kadar  sürdürdü.  Maçın  51. 
dakikasında  27-26  öne geçen  takımımızın  performansı  karşısında  maçın hakemleri,  Beşiktaş'ın  idareci,  antrenör  ve  oyuncuları  büyük  panik  yaşadı. 
55.  dakikada  tekrar  20-20 öne  geçen  takımımız "11.000  nüfuslu  bir  ilçe  takımının  Hentbolün  değişmez  şampiyonu  Beşiktaş'ı yenmesi"  korkusu  ile  hakem  kazandığımız  maçı 34-32  Beşiktaş'a  teslim 


etti. 

Bunun  için  biz  kendi takımımıza  sahip  çıkıp herkesi  eze  eze  yenmeliyiz.  Taşova  daha  güçlü  ve kuvvetli  olmalı  tüm  Taşova tiyim  diyen  herkes  bu takıma  sahip  çıkmalı. 
Yoksa  böyle  elimizdeki maçları  alıp  giderler  giderken  de  niye  bizi  bu  kadar  zorladınız  diye  hayıflanırlar.  Takımızın  maddi sı-kınları  içerisinde  böylesine  bir  mücadele  göstermesi  onur  vericidir. 

Hiç  bir  Taşovalı  ben bu  spordan  keyif  almıyorum  bu  elle  oynanıyor dememeliyiz.  Tek  ama¬ 


cımız  ülkenin  en  üst  liginde  oynayan  Taşova - mızm  takımına  maddi  olarak  destek  sağlamalıyız. 
Bizi  er  bu  takıma  ne  kadar sahip  çıkarsak  o  kadar güçlü  olur  ve  kimsenin  filimizdeki  ekmeği  almasına  müsaade  etmeyiz. 

Maçın  ikinci  yarısında adeta  destan  yazan  takımımızın  gollerini;  Djuriç: 9,  Maros:  8,  Kovanevîçı  5, Pctrov:  4,  Niyazi:  3, Ekrem:  2  ve  Enis  kaydetti. 

Bu  hafta  sonu  Taşova Hentbol  Spor  Kulübümüz ligin  İ7.haftasında  Trabzonspor  ile  deplasmanda karşılaşacak. 
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Yeni  Mahallede  262  ada,  l  parselde iki  cephesi  yol  olan  imara  açık 


484  m2  arsa  müstakil  tapulu  olarak 

satılıktır 


MÜRACAAT  Tel: 

0544  924  34  09 


Termal  Mesaj  yatağı  ve  ayak  masaj  aleti 


Müracaat  tel: 
0531  452  04  41 


Amasya  1.  Amatör  küme altıncı  hafta  maçında  Taşova Spor,  kendi  sahasında  karşılaştığı  lig  lider  Merzifon  Spora 2-0  mağlup oldu. 

14  Şubat  2016  Pazar  günü  Taşova  şehir  stadyumunda oynanan  maçın  İlk  yansı  karşılıklı  ataklarla  orta  saha  mücadelesi  şeklinde  geçti. 

Maçın  ilk  yarısı  0-0  bitecek  diye  beklenirken  44.  Dakikada  Cemal  45+5.  dakikada Burak'ın  attığı  goller  ile  ilk yarıyı  Merzifon  Spor  2-6  önde 


kapattı. 

Maçın  ikinci  yarısında  her iki  takım  oyuncuları  büyük mücadele  etti,  ancak  bu  mücadele  gol  atmaya  yetmeyince  maç  ilk  yarıda  atılan goller  ile  Taşova  spor  Û  Merzifon  spor  2 olarak  sona  erdi. 

Maç  bitiminde  her  Eki takım  oyuncuları  birbirlerini tebrik  etti.  Ancak  maç  sonunda  her  iki  takım  taraftarları  arasında  oluşan  gerginlik  emniyet  güçlerinin  müdahalesi  ilesonlandırıldı 


Kıbrıs  Gazisi  Hüsnü 

M 

Ozcan  son  yolculuğuna 


uğurlandı 


Aslen  Kozluca  köyünden olup,  Necmettin  ve  öğretmen Yalçın  Ozcan'ın  abisi,  Güngör ve  Zafer  Ozcan'ın  babaları Kıbrıs  Gazisi  Hüsnü  Özcan 
(63)  düzenlenen  askeri  törenin  ardından  son  yolculuğuna  uğurlandı. 

Tedavi  gördüğü  İstanbul Kartal  Eğitim  Araştırma  hastanesinde  hayatını  kaybeden emekli  vergi  memuru  Özcan'  ın  cenazesi  Taşova  Devlet hastanesi  morgundan  alınarak  Türk  Bayrağına  sarılı  cenazesi  Yem  işen  mahallesin¬ 


deki  evinin  önüne  getirilerek helallikalmdı, 

Ozcan'ın  cenazesi  merkez  çarşı  camiinde  öğle  namazına  müteakip  kılan  cenaze  namazından  sonra  Yeni  işen  mahalle  mezarlığına defnedildi. 

Cenaze  törenine  Kaymakam  Kudret  Kurnaz , Garnizon Komutanı  Üsteğmen  Mustafa Kemal  Akcan,Beiediye  Başkanı  Bayram  Öztürlç,  ailesi, askeri  personel  ve  vatandaşlar  katıldı. 


